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Leven met een doel
door Arie van der Stoep

Echt leven is niet: mijzelf uitleven. Echt leven is: een vervuld leven leiden. Het is: leven met een
doel waarvoor ik mij helemaal kan geven. Een doel dat mijn gedachten vervult en mij motiveert
om daar alles voor in te zetten, er zelfs offers voor te brengen. Echt leven is een leven dat de
moeite waard is om het te leven.

Dat is wat Jezus deed. Het klinkt ongelofelijk, maar daarvoor liet Hij zelfs toe dat men Hem kruisigde. (1)

Natuurlijk was Hij er vooraf bang voor. (2) Maar zijn lijden en dood hadden een doel. Daarom gaf Hij
zich over. Hij leefde echt! Het gevolg: duizenden, miljoenen die redding van hun zonden en eeuwig
leven ontvingen en nog steeds ontvangen, door hun geloof in Hem.

Zijn geheim

Maar hoe kon Hij zo leven, wat was zijn geheim? Dit: Hij was volkomen afgestemd op zijn Vader, God!
®3)

Leef ik ook zo echt? Is mijn leven ook zo op God afgestemd, dat Hij zijn doel voor mijn leven kan
verwezenlijken? Zodat ik de persoon ben, of bezig ben te worden, die Hij in mij ziet, die Hij bedoelt.
Zodat ook mijn leven vrucht kan dragen?

Heb ik een leven met Jezus? Kunnen anderen Hem in mij zien? Worden zij daardoor bemoedigd? Zijn
er armen voor wie ik het antwoord ben, omdat ik hen te hulp kom? Worden mijn vrouw en anderen om
mij heen blij, als ik het huis of de kamer binnenkom, omdat de liefde van God in mijn hart al voor mij
uitgaat naar hen toe? )

Wat ik kan doen

Mijn leven kan grote betekenis hebben. Omdat zonder mij de aarde (mijn omgeving) er een stuk
slechter aan toe zou zijn. Dat is waarvoor God mij heeft geschapen. Dat gebeurt, als mijn leven echt
leven is, een leven met God, met Jezus.

Dit kan ik zelf niet tot stand brengen. Maar Hij wel! Daarom bid ik, dat Hij mijn hart verandert en mijn
leven. Hij zal het doen! (5)

Wat ik wel kan doen, is: mijzelf aan Hem overgeven. En ik kan God zoeken, tijd nemen voor Hem, voor
Jezus, voor de Vader. Want hoe groter Hij voor mij wordt, hoe meer mijn leven echt leven zal zijn. Net
als bij Jezus!

Deze boodschap is een bewerking van Echt Leven nr. 012.

Uit de Bijbel:

(1) Matteiis 26:2.
Jullie weten, dat het over twee dagen Paasfeest is, en dan wordt de Zoon van de mens overgeleverd om
gekruisigd te worden.

Efeziérs 5:2.



Wandelt in de liefde, zoals Christus jullie heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave
en slachtoffer, ...

(2) Matteiis 26:36a + 37.
Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, ...
En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedelis mee en Hij begon bedroefd en beangst te worden.

(3) Johannes 4:34.
... Mijn spijze (= het voedsel waarvan ik leef - AvdS) is de wil te doen van degene die Mij gezonden heeft,
en zijn werk te volbrengen.

4) Johannes 15:12-13.
Dit is mijn gebod, dat jullie elkander liefhebt, zoals Ik jullie heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

(5) Matteiis 7:7.

Bidt en jullie zal gegeven worden; zoekt en jullie zult vinden; klopt en jullie zal opengedaan worden.
Johannes 15:7.

Indien jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraagt wat jullie maar wilt, en het zal jullie

geworden (= en het zal jullie geschonken worden - AvdS).
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